PG Aalden Zondag 22 februari 2026
Eerste zondag van de veertigdagentijd
liturgische kleur: Paars

Intrede

Welkom, door de diaken

- wWij gaan staan -

Intredelied: Lied 542: 1, 2, 3 en 4 ‘Gij roept de mens op weg te gaan’

Moment van verstilling en gebed

Groet en bemoediging
- Wij gaan zitten —

Kyrie (gezongen): Lied 547: 1 t/m 6 ‘Met de boom des levens wegend op zijn rug’

Gebed om de heilige Geest

De heilige Schrift, gesproken en gezongen

Eerste lezingen Exodus 3, 1t/m6 en 14t/m18 (NBV21) (Jacqueline)
Zingen: Psalm 77: 3,4 en 6 ‘Zou de Heer zijn volk verstoten’

Evangelielezing Matteus 4, 1 t/m 11 (NBV21) (Jacqueline)

Zingen: Lied 539: 1 t/m 5 ‘Jezus diep in de woestijn’

Uitleg en verkondiging

Antwoordlied: Lied 806: 1, 2 en 3 ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand,’

Dienst van de gaven en gebeden

Toelichting bij de gaven, door de diaken
Bestemming bloemen en mededelingen

Inzameling van de gaven
Tijdens de inzameling wordt het dank- en voorbedenboek in de kerk gebracht

In Memoriam Fientje Pronk — Hagenauw
IM-Lied: Lied 791: 1, 2 en 6. ‘Liefde eenmaal uitgesproken’.

Gebeden



- Gebed over de gaven
- Dank- en voorbeden: met responsorie refr. Lied 25b,

daarom bidden, daarom zingen wij:

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
- Stil gebed

- Onze Vader (gezamenlijk gebeden)

Zending en Zegen

Slotlied Lied 536:1 t/m 4 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Zegen (Amen, gezongen)



